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  BÀI 69 

THI THIÊN 09-16  
Hướng dẫn: Chỉ chọn 01 câu  đúng nhất và khoanh tròn 

 
1. Đức Chúa Trời đoán-xét thế-gian theo tiêu-chuẩn nào? 

a. Lẽ công-bình b. Luật đạo-đức c. Luật-pháp d. Lương-tâm 
Kinh Thánh: Thi Thiên _______________________ 

2. Điền vào chỗ trống một trong hai cụm từ sau: kẻ khốn-cùng, người thiếu-thốn 
..................................................sẽ không bị bỏ quên luôn luôn,  
......................................................chẳng thất vọng mãi mãi.  

Kinh Thánh: Thi Thiên _______________________ 

3. Những ai biết danh Ngài sẽ để lòng tin-cậy nơi Ngài, còn người nào tìm-kiếm Ngài thì:  
a. Phải từ bỏ nhà cửa, đất ruộng 
b. Phải từ bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái 

c. Chúa không từ-bỏ 
d. Câu a và b đúng 

Kinh Thánh: Thi Thiên _______________________ 

4. Người nào nghĩ rằng: “Ta sẽ chẳng lay-động; Ta sẽ không bị tai-họa gì đến đời đời” 
a. Kẻ ác b. Kẻ hèn-nhát c. Người lười-biếng d. Người công-bình 

Kinh Thánh: Thi Thiên _______________________ 

5. Hoàn thành câu Kinh thánh sau: 
Đức Chúa Trời ôi! ....................................................., vì ..................................................................... 
Tôi đã nói cùng .......................................................: Ngài là ........................; Trừ Ngài ra ................. 
............................................................................ 

Kinh Thánh: Thi Thiên _______________________ 
6. Vì Đức Giê-hô-va là công-bình, Ngài yêu sự công-bình, vì thế ai sẽ nhìn xem mặt Ngài? 

a. Người thật-thà 
b. Người hiền-lành 

c. Người ngay-thẳng 
d. Người kính-sợ Ngài 

Kinh Thánh: Thi Thiên _______________________ 

7. Người nào nói trong lòng rằng “chẳng có Đức Chúa Trời”? 
a. Kẻ ác b. Kẻ ngu-dại c. Người học-thức d. Người khôn-ngoan 

Kinh Thánh: Thi Thiên _______________________ 

8. Những ai sẽ được ngụ trong đền-tạm Đức Giê-hô-va và sẽ ở trên núi thánh Ngài?  
a. Kẻ đi theo sự ngay-thẳng, làm điều công-bình và nói chơn-thật trong lòng mình 
b. Kẻ nào có lưỡi không nói hành, chẳng làm hại cho bạn-hữu, và không gieo sỉ-nhục cho kẻ lân-cận 

mình  
c. Người khinh-dể kẻ gian-ác, nhưng tôn-trọng kẻ kính-sợ Đức Giê-hô-va 
d. Người giữ lời thề-nguyện, không cho vay tiền lấy lời, không nhận lãnh hối-lộ đặng hại người vô-

tội 
e. Tất cả đều đúng 

Kinh Thánh: Thi Thiên _______________________ 



9. Sự buồn-rầu đau-đớn của ai sẽ gia tăng gấp bội? 
a. Kẻ ác 
b. Kẻ dâng của lễ cho thần khác 

c. Kẻ ganh-tị 
d. Kẻ ngu-muội 

Kinh Thánh: Thi Thiên _______________________ 

10. Chúa cho biết “con đường sự sống”: trước mặt và bên hữu Ngài có điều gì? 
a. Trọn sự khoái-lạc / vui-sướng vô cùng 
b. Sự sống đời đời/ sự sung-mãn 

c. Phước-hạnh vô cùng/ dư-dật 
d. Tất cả các câu trên 

Kinh Thánh: Thi Thiên _______________________ 

10. Tìm câu Kinh thánh có ý như hình: 
Kinh Thánh: Thi Thiên _______________________ 
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