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  BÀI 58 

II SỬ KÝ 29-36 
Hướng dẫn: Chỉ chọn 01 câu  đúng nhất và khoanh tròn 

 
1. Trong năm đầu trị-vì, Ê-xê-chia, vua Giu-đa, đã làm việc gì? 

a. Mở các cửa đền của Đức Giê-hô-va ra, và sửa-sang lại 
b. Bảo người Lê-vi: Bây giờ khá dọn mình ra thánh, và dọn đền của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các 

ngươi cho thánh-sạch 
c. Chiêu mộ nhiều quân-lính, tập trận chuẩn bị chiến-tranh 
d. Câu a và b đúng 

Kinh Thánh: II Sử ký _______________________ 

2. Ê-xê-chia sai sứ giả đến cả Y-sơ-ra-ên, Giu-đa, cùng người Ép-ra-im và người Ma-na-se, rao truyền 
dân-sự đến Giê-ru-sa-lem đặng giữ lễ Vượt-qua cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.  
 Tất cả mọi người trong khắp xứ Ép-ra-im, Ma-na-se và cho đến Sa-bu-lôn đều chịu hạ-mình và đến 
Giê-ru-sa-lem để giữ lể Vượt-qua theo lời kêu-gọi của Ê-xê-chia.  
a. Đúng b. Sai 

Kinh Thánh: II Sử ký _______________________ 

3. Kinh Thánh cho biết vua Ê-xê-chia đã làm: 
a. Nhiều việc-ác, chống-nghịch lại Đức Giê-hô-va 
b. Những điều lành,ngay-thẳng và chân-thành, tại trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời  
c. Hết lòng mà làm trong mọi việc, từ việc quản-lý phục-dịch nơi đền của Đức Chúa Trời, đến việc 

tuân giữ luật-pháp hay là điều-răn đặng tìm-kiếm Đức Chúa Trời mình 
d. Câu b và c đúng 

Kinh Thánh: II Sử ký _______________________ 

4. Khi thấy đạo-quân San-chê-ríp loán đến hãm đánh Giê-ru-sa-lem, Ê-xê-chia đã nói những lời khích-
lệ đối với quan-tướng và quân-lính như thế nào? 
a. “Khá vững lòng bền chí, chớ sợ, chớ kinh-hãi trước mặt vua A-si-ri và đám quân đông-đảo theo 

người; vì có một Đấng ở cùng chúng ta thắng hơn kẻ ở với họ”       
b. “Khá vững lòng bền chí, chớ sợ, chớ kinh-hãi trước mặt chúng vì chúng ta mạnh hơn họ” 
c. “Khá vững lòng bền chí, chớ sợ, chớ kinh-hãi trước mặt vua A-si-ri và đám quân đông-đảo theo 

người; vì họ đến từ đường xa và thiếu lương-thực” 
d. Tất cả đều đúng 

Kinh Thánh: II Sử ký _______________________ 

5. Những người mạnh-dạn, các quan-trưởng và các quan-tướng trong trại quân vua A-si-ri bị diệt bởi: 
a. Thiếu lương-thực và nước uống 
b. Một thiên-sứ  

c. Những người dõng-sĩ của vua Ê-xê-chia 
d. Bệnh-dịch truyền-nhiễm 

     Kinh Thánh: II Sử ký _______________________ 

  



6. Hoàn thành câu Kinh thánh sau: 
Trong lúc ấy, ………………… bị đau hòng chết; ….…………………………………………….; 
Đức Giê-hô-va…………….……………………, và ban cho người một dấu lạ.  
Nhưng …………… chẳng báo đáp lại ơn Chúa …………………………….. vì lòng người tự-cao; 
bèn có cơn thạnh-nộ …………………………………………………………………………………. 
Song ……………… hạ sự tự-cao trong lòng mình xuống, ………………………………………. . 
Nên trong đời …….………… cơn thạnh-nộ ………………….. ………………………………  

Kinh Thánh: II Sử ký _______________________ 

7. Ma-na-se, vua Giu-đa, nhìn biết Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của ông khi nào?   
a. Khi ông còn rất nhỏ b. Lúc ông vừa lên làm vua 
c. Khi Ngài nhậm lời cầu-nguyện, dủ nghe lời nài-xin, đem ông từ Ba-by-lôn trở về Giê-ru-sa-lem 

và ban vương-quốc lại cho ông 
d. Trước lúc ông chuẩn bị qua đời 

Kinh Thánh: II Sử ký _______________________ 

8. Giô-si-a, vua Giu-đa, khởi sự tìm-kiếm Đức Chúa Trời của Đa-vít, tổ phụ người lúc mấy tuổi? 
a. 8 b. 16 c. 20 d. 26 

Kinh Thánh: II Sử ký _______________________ 

9. Trọn đời vua Giu-đa nào mà dân chúng hằng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ-phụ họ, chẳng lìa 
bỏ Ngài? 
a. Giô-ách b. Giô-si-a c. Giô-tham d. Giô-sa-phát 

Kinh Thánh: II Sử ký _______________________ 

10. Lễ Vượt-qua mà Giô-si-a cùng với những thầy tế-lễ, người Lê-vi, cả dân Giu-đa và Y-sơ-ra-ên, dân-
cư thành Giê-ru-sa-lem đã giữ, nhằm năm thứ mười tám đời Giô-si-a trị vì, cũng giống như lễ Vượt-
qua trong đời tiên tri Sa-mu-ên và các vua Y-sơ-ra-ên đã giữ. 
a. Đúng b. Sai 

Kinh Thánh: II Sử ký _______________________ 

11. Tìm câu Kinh thánh có ý như hình: 
 Kinh Thánh: II Sử ký _______________________ 
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 ..............................................................................................  
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 Key: Không xây mặt khỏi các ngươi 
 


