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 BÀI 53 
I SỬ KÝ 22-29 

Hướng dẫn: Chỉ chọn 01 câu  đúng nhất và khoanh tròn 
 

1. Vì sao Đức Giê-hô-va không cho vua Đa-vít cất đền-thờ cho danh Ngài? 
a. Ông đã làm đổ huyết nhiều trên đất tại trước mặt Chúa 
b. Ông phạm tội quá nhiều    
c. Ông quá già yếu 
d. Sa-lô-môn, con trai ông, khôn-ngoan thông-sáng và có nhiều khả-năng hơn ông 

Kinh Thánh: I Sử ký _______________________ 

2. Đa-vít đã dự bị những gì cho Sa-lô-môn để xây cất đền-thờ? 
a. Vàng, bạc, đồng, sắt   
b. Đá, sắt, đồng, gỗ 

c. Vàng, bạc, đồng, sắt, gỗ và đá 
d. Sắt, đồng, gỗ 

Kinh Thánh: I Sử ký _______________________ 

3. Các con trai của Môi-se, người của Đức Chúa Trời, được kể vào chi-phái nào của Y-sơ-ra-ên? 
a. Giu-đa b. Lê-vi c. Ru-bên d. Bên-gia-min 

Kinh Thánh: I Sử ký _______________________ 

4. Trong đền của Đức Giê-hô-va, người Lê-vi phải cảm-tạ và ngợi-khen Ngài vào lúc nào? 
a. Mỗi buổi trưa và chiều 
b. Mỗi buổi chiều và buổi tối 

c. Mỗi ngày sa-bát 
d. Mỗi buổi sớm và buổi chiều 

Kinh Thánh: I Sử ký _______________________ 

5. A-sáp, Hê-man và Giê-đu-thun cùng con cháu mình dùng đờn-cầm, đờn-sắt và chập-chỏa đặng làm 
gì? 
a. Cảm-tạ và ngợi-khen Đức Giê-hô-va           
b. Nói tiên-tri 
c. Ca-xướng và phục-sự tại đền của Đức Chúa Trời, theo mạng-lịnh của vua 
d. Tất cả đều đúng 

Kinh Thánh: I Sử ký _______________________ 

6. Đa-vít không lấy số dân Y-sơ-ra-ên từ hai mươi tuổi sấp xuống, bởi vì:   
a. Đức Giê-hô-va hứa rằng Ngài sẽ làm tăng lên Y-sơ-ra-ên đông như sao trên trời 
b. Những người từ hai mươi tuổi sấp xuống quá nhiều không thể đếm chính-xác được 
c. Đa-vít không muốn kẻ-thù biết số-lượng người trẻ của Y-sơ-ra-ên 
d. Tất cả đều đúng            

Kinh Thánh: I Sử ký ______________________ 

 

 

 



 

7. Hoàn thành câu Kinh thánh sau: 
“Hãy ................................................; chớ ............, chớ ........................., vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời, 

..............................................., …...ở cùng con; ............chẳng hề ..................., cũng chẳng .................. 

.....................cho đến chừng các công-việc................................................................” 

Kinh Thánh: I Sử ký _______________________ 

8. Tại trước mặt cả hội-chúng, Đa-vít chúc-tạ Đức Giê-hô-va và cầu-nguyện xin Chúa ban cho Sa-lô-
môn, con trai vua điều gì? 
a. Khôn-ngoan  
b. Chánh-trực 
c. Một lòng trọn-vẹn, để gìn-giữ các điều-răn, chứng-cớ, và luật-lệ của Chúa 
d. Giàu-có 

Kinh Thánh: I Sử ký _______________________ 

9. Đa-vít, con trai Y-sai, là vị Vua: 
a. Hưởng trường-thọ 
b. Thỏa nguyện về đời mình, về sự giàu-

có, và về vinh-hiển  

c. Cai trị trên Y-sơ-ra-ên 40 năm 
d. Tất cả đều đúng 

Kinh Thánh: I Sử ký _______________________ 

10. Các công-việc của vua Đa-vít, sự trị-vì, sự mạnh-dạn, và các việc xảy ra cho người, cho dân Y-sơ-
ra-ên từ đầu đến cuối, đều được chép trong sách của ai? 
a. Sa-mu-ên, đấng tiên-kiến 
b. Na-than, đấng tiên-tri 

c. Gát, đấng tiên-kiến 
d. Tất cả đều đúng 

Kinh Thánh: I Sử ký _______________________ 

11. Tìm câu Kinh thánh có ý như hình: 
 

Kinh Thánh: I Sử ký ________________  

 .....................................................................................................  

………………………………………………………………… 

 


