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 BÀI 52 

I SỬ KÝ 15-21  
Hướng dẫn: Chỉ chọn 01 câu  đúng nhất và khoanh tròn 

 
1. Ai là người Đức Giê-hô-va đã chọn đặng khiêng hòm của Đức Chúa Trời, và hầu việc Ngài luôn 

luôn? 
a. Người Giu-đa     
b. Các quan-trưởng của dân Y-sơ-ra-ên 
c. Người Lê-vi    
d. Những người mạnh-dạn 

Kinh Thánh: I Sử ký _______________________ 

2. Những thầy tế-lễ và người Lê-vi phải làm gì đặng thỉnh hòm của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-
sơ-ra-ên? 
a. Tắm rửa sạch-sẽ 
b. Dọn mình cho thánh-sạch  

c. Kiêng-ăn  
d. Tất cả đều đúng 

Kinh Thánh: I Sử ký _______________________ 

3. Hoàn thành câu Kinh thánh sau: 
Hỡi khắp thiên-hạ, ............................................................................................................................... 
Thế-giới ............................................được vững-bền, ..................................lay-động.  
Các từng trời......................................................, ................................................................................;  
Còn trong .......................................................................................Đức Giê-hô-va quản-trị!  

Kinh Thánh: I Sử ký _______________________ 

4. Lời-hứa của Đức Chúa Trời cho Đa-vít qua tiên-tri Na-than: Phàm nơi nào Đa-vít đã đi, Ngài vẫn ở 
cùng ông, trừ diệt các thù-nghịch khỏi trước mặt ông, và Chúa: 
a. Sẽ làm cho Đa-vít được danh lớn, như danh của kẻ cao-trọng ở trên đất 
b. Sẽ khiến các thù-nghịch phục dưới ông 
c. Công bố cho Đa-vít biết rằng Đức Giê-hô-va sẽ cất cho ông một cái nhà 
d. Lập dòng-dõi ông lên, con trai của ông kế-vị, và sẽ làm cho vương-quốc ông vững-chắc 
e. Tất cả đều đúng 

Kinh Thánh: I Sử ký _______________________ 

5. Khi Đa-vít làm vua trên cả Y-sơ-ra-ên, ông làm điều gì cho dân-sự?     
a. Ngay-thẳng và công-bình 
b. Uy-quyền của một vị vua 

c. Kinh-nghiệm của mình 
d. Tất cả đều đúng 

 Kinh Thánh: I Sử ký _______________________ 

6. Các con trai của Đa-vít làm gì trong triều-đình? 
a. Thống lãnh đạo-binh 
b. Quan thái-sử 

c. Quan đại-thần gần bên vua 
d. Quan ký-lục 

Kinh Thánh: I Sử ký _______________________ 

 



 

7. Đa-vít đã làm gì khi hay Na-hách, vua dân Am-môn, băng hà? 
a. Sai sứ-giả đến tra xét và do-thám xứ 
b. Khóc thương cho Na-hách vì Na-hách đã từng làm ơn cho ông 
c. Sai những sứ-giả đến an-ủy Ha-nun, con trai của Na-hách, về sự cha người đã băng hà  
d. Tất cả đều đúng  

Kinh Thánh: I Sử ký _______________________ 

8. Ai đã nói câu này: Khá vững lòng bền chí; hãy vì dân ta vì các thành của Đức Chúa Trời ta, mà làm  
như cách đại trượng-phu; nguyện Đức Giê-hô-va làm theo ý Ngài lấy làm tốt
a. Giô-áp b. Đa-vít c. A-bi-sai d. Tất cả đều sai 

Kinh Thánh: I Sử ký _______________________ 

9. Sa-tan dấy lên muốn làm hại cho Y-sơ-ra-ên, bèn giục Đa-vít làm gì đối với dân Y-sơ-ra-ên? 
a. Bắt nộp-thuế nặng 
b. Hà hiếp 

c. Lấy số dân-sự 
d. Đối xử bất-công 

Kinh Thánh: I Sử ký _______________________ 

10.  Đức Giê-hô-va giáng ôn dịch nơi Y-sơ-ra-ên, sai một thiên-sứ đến Giê-ru-sa-lem đặng hủy-diệt nó; 
đương khi hủy-diệt, ai đã thấy và nói với thiên-sứ rút tay lại? 
a. Đa-vít 
b. Dân Y-sơ-ra-ên 

c. Đức Giê-hô-va  
d. Ọt-nan 

Kinh Thánh: I Sử ký _______________________ 

11. Tìm câu Kinh thánh có ý như hình: 
 

............................................................................................................  

............................................................................................................  

............................................................................................................  
 
Kinh Thánh: I Sử ký _______________________ 


