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  BÀI 51 

I SỬ KÝ 08-14  
Hướng dẫn: Chỉ chọn 01 câu  đúng nhất và khoanh tròn 

 
1. Trong con-cháu của Bên-gia-min, các con trai của ai đều là anh-hùng, mạnh-dạn, có tài bắn giỏi? 

a. Giê-úc b. U-lam c.  Ê-li-phê-lết d. Ê-sết 
Kinh thánh: I Sử ký _______________________ 

2. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng Đa-vít, nên Đa-vít càng ngày càng: 
a. Khôn-ngoan b. Nổi tiếng c. Can-đảm d. Cường-thạnh 

Kinh thánh: I Sử ký _______________________ 

3. Những người làm trưởng-tộc trong người Lê-vi có chức gì? 
a. Canh cửa và coi sóc các phòng và kho-tàng trong đền-thờ 
b. Giữ đồ khí-dụng, bột-miến, rượu, dầu, nhũ-hương và các thuốc-thơm 
c. Hát xướng 
d. Coi về việc làm bánh trần-thiết  

Kinh thánh: I Sử ký _______________________ 

4. Vua Sau-lơ bị giết vì: 
a. Tội-lỗi mình đã phạm cùng Đức Giê-hô-va 
b. Chẳng có vâng theo mạng-lịnh của Ngài 
c. Đã cầu hỏi bà-bóng, chẳng có cầu hỏi Đức Giê-hô-va 
d. Tất cả đều đúng 

Kinh thánh: I Sử ký _______________________ 

5. Dân cư Gia-be ở Ga-la-át nghe những điều dân Phi-li-tin đã làm cho Sau-lơ, họ đã làm gì? 
a. Chỗi dậy đi lên cướp lấy xác vua Sau-lơ và xác các con trai người, đem về Gia-be, chôn hài-cốt 

của họ dưới cây thông tại Gia-be, và kiêng ăn bảy ngày 
b. Tổ chức ăn mừng và hát xướng 
c. Đau buồn và đi lên đánh lại người Phi-li-tin trả thù cho vua Sau-lơ 
d. Sợ hải và trốn chạy khỏi người Phi-li-tin 

Kinh thánh: I Sử ký _______________________ 

6. Đa-vít không chịu uống nước giếng bên cửa thành Bết-lê-hem do ba người mạnh-dạn xông ngang 
qua trại Phi-li-tin múc đem về cho ông, song rảy nước ấy ra trước mặt Đức Giê-hô-va vì cớ: 
a. Nước đó bẩn  
b. Nước đó có máu 
c. Ông nói rằng: Cầu Chúa giữ lấy tôi, đừng để tôi làm sự nầy; tôi hẳn không uống huyết của ba 

người nầy, vì họ đã liều thân mình đặng đem nước đến 
d.  Tất cả đều đúng 

Kinh thánh: I Sử ký _______________________ 

 



 

7. Những người Gát đầu quân cùng Đa-vít tại nơi đồn trong đồng-vắng là người như thế nào? 
a. Mạnh mẽ, có tài chiến-trận, cầm khiên, 

cầm giáo 
b. Diện mạo như sư-tử 

c. Lanh lẹ như hoàng-dương trên núi  
d. Tất cả đều đúng  

Kinh thánh: I Sử ký _______________________ 

8. Đa-vít tham khảo ý-kiến quan-tướng ngàn quân, quan-tướng trăm quân, cùng các quan-trưởng của 
dân về vấn-đề gì? 
a. Bèn kế-sách đánh dân Phi-li-tin 
b. Thỉnh hòm của Đức Chúa Trời về  
c. Chọn người làm tướng đứng đầu quân-đội   
d. Tuyển chọn những người mạnh-dạn làm đội-quân tiên-phong 

Kinh thánh: I Sử ký _______________________ 

9. Đức Giê-hô-va ban phước cho nhà Ô-bết-Ê-đôm và mọi vật thuộc về ông vì: 
a. Hòm của Đức Chúa Trời ở ba tháng trong nhà ông 
b. Ông can đảm chống lại dân Phi-li-tin 
c. Ông làm nhiều điều tốt 
d. Ông trung-tín phục-vụ vua Đa-vít             

Kinh thánh: I Sử ký _______________________ 

10. Trước khi đánh dân Phi-li-tin trong trũng Rê-pha-im, Đa-vít đã làm gì? 
a. Sai thám-tử tìm hiểu quân-đội của Phi-li-tin 
b. Cầu-vấn cùng Đức Chúa Trời: Tôi phải đi lên đánh dân Phi-li-tin chăng? Chúa sẽ phó chúng nó 

vào tay tôi chăng? 
c. Cho dân Y-sơ-ra-ên nghỉ ngơi, ăn uống no đủ để có sức đánh trận 
d. Sai những người mạnh-dạn đi trước chọc phá dân Phi-li-tin 

Kinh thánh: I Sử ký _______________________ 

11. Tìm câu Kinh thánh có ý như hình: 

 
Kinh thánh: I Sử ký _______________ 
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