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  BÀI 43 

I CÁC VUA 01-07 
Hướng dẫn: Chỉ chọn 01 câu  đúng nhất và khoanh tròn 

 
1. Người âm mưu cướp ngôi Vua của Đa-vít là: 

a. Áp-sa-lôm, con trai Đa-vít 
b. A-đô-ni-gia, con trai Ha-ghít 

c. Sê-ba, con trai của Biếc-ri  
d. Tất cả đều sai 

Kinh Thánh: I Các vua _______________________ 

2. Người tiết lộ âm-mưu cướp ngôi vua cho bà Bát-sê-ba là: 
a. Giô-áp, con trai của Xê-ru-gia 
b. Thầy tế lễ A-bia-tha 

c. Tiên tri Na-than 
d. Bê-na-gia, con trai Giê-hô-gia-đa

Kinh Thánh: I Các vua _______________________ 

3. Lời cuối cùng của vua Đa-vít dành cho Sa-lô-môn, con trai yêu quí của ông là: 
Ta ................................................................................................, khá mạnh dạn ................................. 
...............................................!  
Hãy ........................................................................muốn con giữ, để ............................................Ngài,  
gìn giữ ........................................, ........................, .............................., và .............................của Ngài, 
y như ........................................................................, hầu cho con làm điều 
................................................................................................................ 

Kinh Thánh: I Các vua _______________________ 

4. Số năm trị vì của vua Đa-vít trên Y-sơ-ra-ên là: 
a. 30 năm b. 40 năm c. 50 năm d. 60 năm 

Kinh Thánh: I Các vua _______________________ 

5. Đức Giê-hô-va đã hiện ra với Sa-lô-môn lần đầu tiên: 
a. Vào lúc ban đêm 
b. Trong cơn chiêm bao 
c. Tại Ga-ba-ôn 

d. Tất cả đều đúng 
e. a và c đúng

Kinh Thánh: I Các vua _______________________ 

6. Lời cầu-xin của Sa-lô-môn được đẹp lòng Đức Chúa Trời, vì người đã cầu xin: 
a. Sự sống lâu để cai trị dân-sự Chúa và mạng của những kẻ thù-nghịch ông 
b. Sự giàu có để làm cho đất nước Y-sơ-ra-ên càng ngày càng được thịnh-vượng 
c. Một tấm lòng khôn-sáng, để đoán-xét dân-sự Ngài và phân-biệt điều lành điều dữ 
d. Tất cả đều đúng 

Kinh Thánh: I Các vua _______________________ 
  



 

 

7. Khi cầu xin sự khôn-ngoan, Đức Chúa Trời ban cho Sa-lô-môn sự khôn-ngoan và ban thêm sự giàu-
có cùng với sự vinh-hiển, nhưng để được sống lâu ngày thêm thì ông phải làm gì? 
a. Cứ bước đi trong đường lối của Chúa 
b.  Bảo vệ người mồ côi, góa bụa 
c. Gìn giữ luật pháp và điều răn của Chúa 

d. a, b, và c đúng 
e. a, và b đúng 
f. a, và c đúng 

Kinh Thánh: I Các vua _______________________ 

8. Đức Chúa Trời ban cho Sa-lô-môn “sự khôn-ngoan, sự thông-sáng rất cao”, sự khôn-ngoan của Sa-
lô-môn: 
a. Trổi hơn sự khôn-ngoan của mọi người trên thế-gian 
b. Trổi hơn hết trong các vua của Y-sơ-ra-ên 
c. Trổi hơn sự khôn-ngoan của mọi người phương-Đông, và sự khôn-ngoan của người Ê-díp-tô 
d. Tất cả đều đúng 

Kinh Thánh: I Các vua _______________________ 

9. Hi-ram, vua Ty-rơ, đã đồng ý với Sa-lô-môn cung cấp gỗ bá-hương trên núi Li-ban để xây cất đền-
thờ cho danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời, và gỗ nầy được đốn bởi: 
a. Dân Ty-rơ b. Dân Si-đôn c. Dân Giu-đa d. Dân Y-sơ-ra-ên 

Kinh Thánh: I Các vua _______________________ 

10.  Hai Chê-ru-bim trong nơi chí-thánh được làm bằng ……………………….. , bề cao......................... 
và bọc bằng …………… 

Kinh Thánh: I Các vua _______________________ 

11.  Ngoài “sự khôn ngoan, sự thông sáng rất cao”, Đức Chúa Trời còn ban cho vua Sa-lô-môn điều gì 
khi ông trị-vì trên Y-sơ-ra-ên?  

Kinh Thánh: I Các vua __________________ 

............................................................................. 

............................................................................. 

 


