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  BÀI 40 

II SA-MU-ÊN 05-11 
Hướng dẫn: Chỉ chọn 01 câu  đúng nhất và khoanh tròn 

 
1. Đức Giê-hô-va có phán cùng vua Đa-vít rằng: “Ngươi sẽ ..............dân sự ta, và ........................của 

Y-sơ-ra-ên.” 
a. Dẫn dắt-Làm vua 
b. Chăn-Làm vua 

c. Chỉ huy-Làm vua 
d. Gặp-Cai trị 

Kinh Thánh: II Sa-mu-ên _______________________ 
2. Khi Đức Giê-hô-va từ bỏ Sau-lơ, Ngài bày tỏ cho tiên-tri Sa-mu-ên biết và xức dầu cho Đa-vít làm 

Vua tại thành Bết-lê-hem mà không gây nên sự xôn xao nào (I Sa-mu-ên 16:1-13). Nhưng kể từ 
sau khi Đa-vít giết Gô-li-át và đánh thắng người Phi-li-tin, ông bị vua Sau-lơ săn đuổi tìm đủ mọi 
cách hãm hại, chỉ đến khi vua Sau-lơ bị tử trận thì Đa-vít mới thật sự lên ngôi vua.  
Đa-vít đã lên ngôi vua tại đâu? và khi ấy ông được bao nhiêu tuổi? 
a. Bết-lê-hem/30 b. Giê-ru-sa-lem/40 c. Hếp-rôn/30 d. Giê-ri-cô/30 

Kinh Thánh: II Sa-mu-ên _______________________ 
3. Người nào bị mất mạng vì giơ tay lên nắm hòm giao-ước của Đức Chúa Trời? bởi vì sao? 

a. U-xa/những con bò vấp ngã 
b. U-xai/những con bò vấp chân 

c. U-xia/bò vấp chân 
d. U-ri/những con bò bị vấp chân ngã

Kinh Thánh: II Sa-mu-ên _______________________ 
4. Trước khi được rước vào thành Đa-vít thì hòm giao-ước của Đức Chúa Trời được đặt ở đâu? Trong 

thời gian bao lâu? 
a. Nhà A-bết-Nê-gô, người Gát/ba tháng 
b. Nhà Ô-bết-Ê-đôm, người Gát/ba tháng 

c. Cung điện vua Đa-vít/ba mươi năm 
d. Nhà A-bi-na-đáp, xứ Giu-đa/ba tháng 

Kinh Thánh: II Sa-mu-ên _______________________ 
5. Mi-canh, con gái của Sau-lơ, vợ vua Đa-vit thấy ông nhảy múa trước mặt Đức Giê-hô-va (hòm giao-

ước) thì: 
a. Trong lòng khinh-bỉ Vua 
b. Nói rằng: Hôm nay vua Y-sơ-ra-ên được vinh hiển thay, mà ở trần trước mặt các con đòi của  

tôi-tớ Vua, làm như một kẻ không ra gì vậy!  
c. Ra nhảy múa chung với Vua 
d. Chỉ a và b đúng 
e. Tất cả đều đúng 

Kinh Thánh: II Sa-mu-ên _______________________ 
6. Ai đã gọi Đa-vít từ giữa đồng cỏ, từ nơi ông chăn chiên và lập ông lên cai trị dân Y-sơ-ra-ên? 

a. Tiên-tri Sa-mu-ên 
b. Giô-na-than, con vua Sau-lơ 

c. Đức Giê-hô-va  
d. Vua Sau-lơ 

Kinh Thánh: II Sa-mu-ên _______________________ 
 
 



 
 

7. Lòng của vua Đa-vít yêu mến Đức Giê-hô-va và ước ao xây dựng đền thờ cho Ngài. Nhưng tiên-tri 
Na-than đến thuật lại cho Đa-vít mọi lời và sự mặc thị mà Đức Giê-hô-va đã phán cùng ông, nghe 
xong, vua Đa-vít đã cầu nguyện: 
a. Các lời Ngài phán thật là nghiêm-khắc 
b. Các lời của Ngài là chân-thật chắc chắn sẽ thành tựu  
c. Các lời Ngài phán thật nhẹ-nhàng 
d. Các lời Chúa phán quá nhiều 

Kinh Thánh: II Sa-mu-ên _______________________ 
8. Sau khi đánh đuổi kẻ thù ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, vua Đa-vít tiếp tục bắt phục các dân: Sy-ri, 

Mô-áp, Am-môn, Ê-đôm, Phi-li-tin và dân A-ma-léc... Đa-vít được thắng khắp nơi nào người đi 
đến là vì: 
a. Tiên-tri Na-than bày mưu cho vua được thắng 
b. Quân-địch thì bỏ chạy, vua các dân tự cống nạp 
c. Nhờ tài quân-sự thao-lược mà ông chiến thắng 
d. Đức Giê-hô-va khiến cho Đa-vít đánh đâu thắng đó 

Kinh Thánh: II Sa-mu-ên _______________________ 
9. Người cháu nội bị tật hai chân, thuộc dòng dõi vua Sau-lơ, còn sót lại tên là gì? Là con của ai? 

a. Ích-bô-sết, con trai Giô-na-than 
b. Mê-phi-bô-sết, con trai Giô-na-than 

c. Phi-bô-sết, con trai Ích-bô-sết 
d. Phích-bô-sết, con trai  Na-than

Kinh Thánh: II Sa-mu-ên _______________________ 
10. Các tôi-tớ của Đa-vít đã bị Ha-nun, con trai của Na-hách, vua dân Am-môn sỉ nhục như thế nào?  

a. Cạo phân nửa râu 
b. Cắt phân nửa quần-áo cho đến nửa thân mình 

c. Cả hai câu a và b đúng 
d. Tất cả đều sai 

Kinh Thánh: II Sa-mu-ên _______________________ 
11. Tìm câu Kinh Thánh có ý như hình? Cho biết đây là câu chuyện gì? 
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Kinh Thánh: II Sa-mu-ên _______________________ 
Đây là câu chuyện:  .........................................................................  
 .........................................................................................................  
 .........................................................................................................  


